Huis aan het water

Er staat een huis aan het water

Een huis in de zon

Een huis met een later

Een huis met een horizon

Waar weer gebeurt wat niet meer kon

Er staat een huis voor de avond
Een huis voor de nacht

Met een prachtig mooie ochtend
Een huis met een nieuwe dag

En drijft de storm je droom uiteen
Het wankel evenwicht

Niet meer bestaat

Is alles donker om je heen

Hier brandt altijd licht

Een deur die altijd open staat

Er staat een huis gemaakt van armen
Armen om je heen

Van antwoorden, vragen, samen

In dit huis ben je nooit alleen

En als je wereld kapot gemaakt
Door angst wordt overspoeld
Recht je rug

Hier wordt begrepen als jij praat
Dit huis weet wat jij voelt

En geeft je weer de toekomst terug

Er staat een huis aan het water
Een huis in de zon

Een huis met een later

Een huis met een horizon...
De mooiste horizon.........



